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Erediensten in oktober 2025

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur
na de dienst.

5 okt 10.00 u ds. S. Roozenboom
1¢ collecte: KiA werelddiaconaat
2¢ collecte: Kerkbeheer

12 okt  10.00 u mevr. R. van Dijkhuizen
1¢ collecte: Diaconie
2¢ collecte: Kerkbeheer

19 okt 10.00u ds. A. Bronswijk
1¢ collecte: KiA werelddiaconaat
2¢ collecte: Kerkbeheer

26 okt 10.00 u ds. R. Heins
1¢ collecte: Diaconie
2¢ collecte: Kerkbeheer

2 nov 10.00 u Klein Sallanddienst — Raalte
ds. R. Slaar en ds. H. Schaap
Collecte: project Klein Salland

~ Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken,

= waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd!


mailto:kerkbladwesepe@live.nl

“Zeg me waar de bloemen zijn”

Misschien kent u het lied wel met de titel “zeg

me waar de bloemen zijn”, het is in 1962 in

het Duits gezongen door Marlene Dietrich:

“Sag mir wo die Blumen sind”; het was toen al

een hertaling van het Engelse lied "Where

have all the flowers gone?” waar de Amerikaan

Pete Seeger in 1955 aan begon. De Duitse

versie van Marlene Dietrich werd in 1963 ook

in Nederland een groot succes.

Als je het nu terug luistert merk je dat Dietrich geen bijzonder

goede zangeres was, met haar wat rokerige kroeg-stem, maar

toch had ze een uitstraling die dat meer dan compenseerde.

Dietrich was bij het brede publiek in de eerste helft van de vorige

eeuw bekend geworden als actrice; haar eerste grote succes was

in de film “Der blaue Engel” (in 1930) waarin zij het lied zong:

“Ich bin von Kopf bis FuB auf Liebe eingestellt”. Tijdens de tweede

wereldoorlog zou ze nog beroemder worden door haar weergave

van het lied “Lili Marleen”.

Bijzonder was in die tijd dat Dietrich populair was bij zowel de

geallieerden als bij de Duitse troepen. Dietrich had toen al haar

Duitse paspoort ingeruild voor een Amerikaanse en bedankte voor

het verzoek van Hitler om terug te keren naar Nazi-Duitsland. Wel

trok ze als moreelversterker met de geallieerden aan het front in

Europa op tot aan Maastricht en Heerlen toe.

Het lied "Sag mir wo die Blumen sind” dat zij dus voor het eerst

tijdens een galadiner van de Unesco in Dulsseldorf in 1962 zong,

blijft mij bij als een indringend pleidooi tegen de oorlog en als een

verzuchting: zal de mensheid het dan nooit leren? Want kijk:

- Waar zijn de bloemen, waar zijn ze gebleven? Geplukt door
jonge meiden!

- Waar zijn de jonge meiden, waar zijn ze gebleven? Getrouwd
met jonge mannen!

- Waar zijn de jonge mannen, waar zijn ze gebleven? Moesten
weg naar het front!

- Waar zijn de soldaten, waar zijn ze gebleven? Allemaal in
graven!

- Waar zijn de graven, waar zijn ze gebleven? Overwoekert door
bloemen!

- Waar zijn de bloemen, waar zijn ze gebleven? Geplukt door
jonge meiden!




En tussen alle coupletten door: "Wann wird man je versteh’'n?
Wann wird man je versteh'n?”

Een sober en somber lied, dat mij ook vandaag zo nu en dan eens
door het hoofd gaat: zal de mensheid het ooit leren?
Bemoedigend is voor mij dat juist de liederen van Marlene
Dietrich aan het front regelmatig voor gevechtspauzes hebben
gezorgd, omdat men dan de radio wat harder ging zetten, aan
beide kanten van het front. Muziek heeft de kracht om je te
raken. Er is dus wel degelijk hoop!

Of je dus wel of niet goed kan zingen, laat je horen voor de
vrede!

Ds. Richard Slaar

NB: Marlene Dietrich was ook een heel mondige vrouw, die voor
de rechten van de vrouw opkwam; zo kleedde zij zich vaak in
herenkostuum; in Parijs heeft haar dat zelfs een boete opgeleverd
voor “onzedelijkheid”. Wat zeggen we vandaag daarvan?




Leven en bidden met de Psalmen

Ken je dat? Je staat midden in een schitterend landschap -
zonovergoten heuvels, zingende vogels om je heen - en je kunt
alleen maar uitroepen: “God, wat is dit mooi!” Of je rijdt op een
drukke weg en plotseling duikt er een tegenligger recht voor je
op. Je weet nog net het stuur om te gooien en zegt opgelucht:
“God, wat een schrik!” en “"Goddank dat het goed is afgelopen!”
In allerlei situaties verbinden we onze angst, dankbaarheid of
verwondering spontaan met de naam van God. Zelfs mensen die
zeggen niet te geloven, doen dat vaak onbewust.

In de Bijbel gebeurt hetzelfde in de Psalmen. Daar roepen
mensen, vanuit heel verschillende emoties en omstandigheden,
tot God. En ondanks dat er duizenden jaren en grote
cultuurverschillen tussen ons en hen liggen, blijven die woorden
verrassend herkenbaar. Mensen zijn nu eenmaal mensen - in elke
tijd en cultuur.

Komende weken organiseren we in de kerk 5 bijeenkomsten die
helpen meer vertrouwd te raken met de Psalmen. We kijken naar
de opbouw van het Psalmboek, de verschillende schrijvers en de
culturele context waarin het geschreven is en de betekenis voor
nu.

Ook zullen we, samen met Corinne Ovinge-Best, in één van de
bijeenkomsten uitgebreid op ontdekkingstocht gaan naar de
muzikale betekenis van de Psalmen door de eeuwen heen.

De psalmen verdienen het om opnieuw ontdekt te worden. Ze
kunnen je geloof steviger verankeren, je blik scherper en opener
maken, en je helpen verband te leggen met de wereld van nu.
Hartelijk welkom

Mark Schippers

Locatie: de Beukenoot
Tijdstip 14.00u- 15.15u

Data:

31 oktober

7 november
14 november
21 november
28 november



DIACONIE

Beste senioren van Wesepe e.o.,

Op woensdag 1 oktober gaan we om 12.30

uur weer “Samen Eten” in het Wapen van

Wesepe. Bent u er nog nooit geweest en wilt u

graag dat deze gelegenheid in de toekomst blijft bestaan? Schuif

dan ook eens als ‘jongere oudere’ aan. Het is altijd erg gezellig

om elkaar te ontmoeten onder het genot van een maandelijks 3-

gangen diner inclusief een drankje. Kosten diner+drankje € 20,-.

Opgave/afmelden tot de vrijdag ervoor, dit i.v.m. de inkoop door

de keuken. Hebt u een dieet, geef dit dan door bij de opgave.

Aan/afmelden bij Fineke: 0570-532247 of 06-83141045.

Voor de agenda:

- Woensdagen 5 november en 3 december Samen Eten om
12.30 uur in Wapen van Wesepe

- Woensdag 19 november om 14.30 uur Sinterklaas/Kerstbingo
in De Beukenoot.

- Donderdag 18 december om 14.30 uur Kerstmiddag in het
Wapen van Wesepe met medewerking van zangeres Annet
Nikamp. Hierover later meer.

Graag tot ziens op bovengenoemde datums.

Hartelijke groeten,

Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna

STICHTING OUDEREN HUISVESTING

G PP jElD WESEPE

"De Brouwershof"
@ Beste mensen,

De volgende spelletjesmiddag wordt gehouden op woensdag 8
oktober a.s. om 14.30 uur in de Brouwershof.

Onder het genot van een kopje koffie of thee maken we er weer
een gezellige middag van. Komt u ook?

Hartelijke groet,

Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

De rode beuk op het kerkplein van Wesepe
Op het kerkplein van Wesepe, pal naast de kerk,
staat een monumentale rode beuk. Er is weinig
bekend over deze beuk: wie heeft deze beuk
geplant, en wanneer precies? Het planten moet
ergens tussen 1850 en 1860 hebben plaatsgevonden.

Op 18 september jongstleden mochten we twee bomenexperts
verwelkomen: Lucia Albers, na een studie kunstgeschiedenis
doorgegroeid als landelijk expert op het gebied van historische
tuinen en oude bomen, en Gert Jan Blankena, gepensioneerd
ecoloog. Dat bezoek heeft weer geleid tot een paar nieuwe
inzichten over onze boom op het kerkplein.

Om te beginnen: de rode beuk is een samengestelde boom. Zo'n
170 jaar geleden werd dat mode in Nederland. Er werden
meerdere jonge boompjes geplant in één plantgat. Met 12 jonge
boompjes bij elkaar in één plantgat had je een 12-
apostelenboom, daarvan zijn er best veel in Nederland. Maar onze
boom blijkt volgens deze twee experts te zijn samengesteld uit 15
boompjes. Daarvan zijn er in Nederland en ook verder in Europa
meerdere, dus helemaal uniek is het niet. Het getal 15 heeft ook
een Bijbelse betekenis, maar komt niet heel veel voor. Het getal
15 wordt geassocieerd met de getallen 3 (de Drie-Eénheid van
God) en 5 (dat getal staat voor de verantwoordelijkheden van de
mens). Dat refereert dus aan het rentmeesterschap van de mens
tegenover God: wij moeten op een verantwoorde manier omgaan
met elkaar en met de natuur. Dat is ook nu nog steeds een zeer
actueel themal

Het planten van samengestelde bomen begon in het Katholieke
Ierland rond 1760, en vanaf 1850 werd dat ook mode in
Nederland. Het is wel intrigerend dat het planten van
samengestelde bomen een typisch katholiek fenomeen was.
Dergelijke bomen werden geplant 6f naast de katholieke kerk, &6f
naast het katholieke klooster, 6f op het katholieke kerkhof.
Wesepe was in 1850 al lang protestant, dus het blijft een vraag
waarom in het Hervormde Wesepe naast de kerk een dergelijke
samengestelde boom is geplant.

Uit de knobbels aan de voet van de boom blijkt volgens de
experts dat na het planten de jonge boompjes zijn geént met
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takken van een rode beuk. En op een hoogte van ongeveer twee
meter boven de grond zijn hier en daar nog vage littekens te zien
van een kabel die om de jonge stammen werd gespannen om de
boel bij elkaar te houden. Al met al een intrigerend verhaal, met
nog wel de nodige vragen over wat er precies gebeurde zo’'n 170
jaar geleden, vragen die misschien nooit beantwoord zullen
worden.

Gelukkig ziet de boom er nog steeds kerngezond uit, en kan
volgens de twee deskundigen ook nog heel lang mee. Voordeel is
dat als één van de 15 stammen dood mocht gaan, de overige 14
gewoon blijven leven en we dus nog steeds een prachtige
monumentale rode beuk op het kerkplein hebben om van te
genieten!

We blijven zoeken naar meer informatie, wie weet komen er nog
meer feiten aan het licht. Dus misschien komt er nog een “wordt
vervolgd”. Als er meer bekend wordt, houden we u uiteraard op
de hoogte.

Henk Jansen, kerkrentmeester

KERK=EBALANS 2026

Kerkbalans

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2026 zijn inmiddels
begonnen. Voor u is dit misschien een mooi moment om na te
gaan of u uw toezegging voor 2025 al hebt betaald?

Er is inmiddels al 87% van de toezeggingen binnengekomen,
waarvoor we dankbaar zijn, maar het zou kunnen zijn dat uw
bijdrage daar nog niet bij is.

Zou u dat na willen kijken en (indien nodig) uw bijdrage willen
overmaken?

Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

De kerkrentmeesters



Schoonmaker (m/v) gezocht!

De oproep in het vorige kerkblad heeft
nog geen resultaat opgeleverd. Daarom
zijn de kerkrentmeesters nog steeds op
zoek naar iemand die het
schoonmaakwerk van de Beukenoot en
de kerk wil overnemen. Het kost
ongeveer 10 uur in de maand en er staat een vergoeding
tegenover.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Betsie ten Have
(06 18820914).

WESEPE LAAT JE NIET LOS (10)

Na de schoolcatechese volgt dan: “hoe vertel ik het de pubers?”

Ik stond compleet verrast en was dus ook niet voorbereid op het
grote aantal “heilsbegerige” jongeren!

Een belijdenisgroep van ca 18 personen en de jongerengroep toch
ook variérend tussen 14 en 17. Was men dan toch zé serieus in
Wesepe? Of was dit het gevolg van Wesepes rampjaar — nl. het
plotselinge overlijden van ds. Dijk en ook van koster Jan
Stegeman, waardoor veel werk stil was komen te liggen?

Nou... die heilsbegerigheid viel nogal mee. Nee, het was gewoon
als volgt: je ging met zijn allen naar de voetbal en/of handbal en
zéker met zijn allen naar Boode in Bath’'m (waar zelfs
zondagsavonds een bus voor klaar stond onder de kerktoren) of
naar Dika van de Kruusweg. Dus ... waarom zou je dan ook niet
samen naar zo'n dominee gaan?

Dat de diepgaande belangstelling voor het EIGENLIJKE niet
overdreven groot was herken en herinner ik me van mijn eigen
catechisatie ooit. Het meeste geloofde of interesseerde je niet,
daar ben je toch te eigenwijs voor. Ik weet me slechts 2 aspecten
uit die tijd te herinneren: a. welke sfeer hing er in de groep (al of
niet betrouwbaar) en b. de dominee leerde ons de volgende
leefregel die ik nooit meer zal vergeten, nl. wij nemen onszelf
vaak heel serieus maar we lachen vaak en heel gemakkelijk om
anderen! De les: probeer dat eens om te draaien in de zin van:
leer anderen meer serieus te nemen en lach juist meer om jezelf!



En daarnaast, dat groepsgevoel van samen; ik heb dat zeker
leren waarderen, omdat die zogenaamde “vriendengroepen”
samen ook kunnen en willen klussen en ik heb mogen meemaken
dat ze naast feesten ook samen verdriet en zelfs rouw hebben
willen en kunnen dragen - en dat heeft ook iets “heiligs”!
Bovendien heb ik ook wat van hén geleerd! Op de HBS en later op
de HLS leer je dat je vloeistoffen in liters of in gewichten kunt
uitdrukken, maar ik heb nooit geweten dat je bier in meters kunt
aandragen (wat een commerciéle truc).

Het is de bedoeling van catechese dat je probeert voor het leven
een zekere geestelijke bagage mee te geven. Vroeger moest je
dan geloofswaarheden uit je hoofd leren en tot slot, na een paar
jaar, werd je op grond van de geloofsbelijdenis "aangenomen”.
Maar dat was niet meer van onze tijd. In mijn Wesepese periode
was het meer zo van: op 18-jarige leeftijd “laot wie oons
annemn” en koste wat het kost “halen wij ons rijbewijs!”. Ja, het
is wat het is en de tijden veranderen.

Wat de belijdeniscatechisatie betreft hebben we ons in het eerste
seizoen beziggehouden met het overbekende gebed “Het Onze
Vader”. Dat was nog wel het minste en dat komt bij verschillende
gelegenheden goed van pas.

De jongerengroep heb ik soms in kleine groepjes verdeeld,
geholpen door een zgn. catecheseteampje van o.a. Fietje
Hartkamp, Janny Wassink, Henk Krukkeland en naar ik meen ook
Tiny Lunenberg en dat zeker wanneer het om creativiteit voor
kerst- en paasgroet en voorbereidingen voor jeugddiensten ging.
Verder heeft de kerkenraad een prachtige metalen kast voor
afspeelapparatuur aangeschaft, zodat we met videoprojecten
hedendaagse problematiek aan Bijbelverhalen konden koppelen.
B.v. ging het over bergbeklimmen, hoe fantastisch maar ook hoe
gevaarlijk! (de berg Sinai met Mozes en de Bergrede met Jezus).
Over een eenzame kluizenaarsachtige dorpsfiguur die qua
bezoekjes in wat etenswaar aandoenlijk werd verzorgd door een
dorpsjongetje (aandacht en durven doorbreken van grenzen). Ook
over het bezit van hele mooie en sportieve auto’s en dergelijke -
waar je mee kunt showen — met de achterliggende gedachte: het
gaat in het leven niet om het hebben maar om het zijn.

Psychologisch moet je de gemiddelde puber in een groep niet al
te persoonlijk aanspreken want ze behoeven de veiligheid van de
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groep. Het is eerder de kunst - al of niet met hulpmiddelen als
vertrekpunt - een ontmoeting te laten plaatsvinden en items
daaruit proberen te koppelen aan Bijbelse noties. En vooral ook
opletten waar ze zelf mee komen.

Zo moet ik altijd nog denken aan dat moment waarop een op
zichzelf best drukke groep nogal bedremmeld het jeugdgebouw
binnenkwam. Bij navraag bleek dat ze met “bekertje schuiven”
(toen nogal populair) zogenaamde geesten hadden opgeroepen.
En zo kreeg een van de deelneemsters de boodschap door dat ze
op haar 40¢ aan kanker zou overlijden. En ook daar ontspon zich
een heel inhoudelijk en spiritueel gesprek over! Welke impact zou
dit jeugdige experiment op de rest van haar leven kunnen
hebben? (even ter geruststelling: zij leeft al jaren voorbij aan de
aangegeven leeftijdsgrens).

Zo ook het volgende. Met een klein maar zeer onrustig groepje
zaten wij in het zogenaamde predikantenkamertje dat door een
dunne wand gescheiden wordt van die ruimte die we met een
royale omschrijving van “aula” sieren. Een paar zaten heerlijk op
de achterste poten van de stoel te wiebelen en tegen die wand te
leunen. Ik kreeg ze maar niet bij de les en zei: houd je maar een
beetje koest want hierachter ligt een lijk (wat trouwens helemaal
niet het geval was!). Onmiddellijk waren ze geschrokken en koest
en stapten we van het onderwerp af en gingen het hebben over
de dood, de angst voor de dood, eventuele troost bij de dood en
dat werd een zeer indrukwekkend gesprekje.

Onder de vele overige ervaringen nog een laatste herinnering.
Gezien het feit dat er vanzelfsprekend veel contacten bestaan
tussen protestantse, katholieke en niet-kerkelijk gebondenen leek
het me leuk en leerzaam om ook eens met mijn groep naar toen
nog het klooster Sion te gaan. Vooraf kwamen we uiteraard
samen in het jeugdgebouw en zoals dat heet heb ik hen van
tevoren “ferm de broek opgebonden” oftewel hen duidelijk
gemaakt dat we daar in die wereld - van stilte - wel te gast
waren! Dus geen lawaai of geschreeuw en gedraag je! Samen met
nog 2 of 3 volwassenen kwam onze kwekkende en kwakende
groep jongeren bij het klooster aan. Fietsen en brommers bleven
buiten. En toen (het was op een winteravond) de poort met een
klap achter hen sloot waren ze meteen rustig! En in een amper
verlichte kerkruimte hebben we het laatste - gezongen -
avondgebed meegemaakt. En ze waren ... muisstil en ze durfden
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zich nauwelijks te verroeren! Ze hoorden dat mysterieuze gezang,
de schimmen van de paters die ze hadden zien binnenkomen,
staan, buigen, en na een lange stilte weer vertrokken. De
evaluatie????

Onze soms branie schoppende pubers hadden het doodeng
gevonden!

Op zo’n moment zijn het toch wel echt schatjes!

En nu zijn het allemaal volwassen mensen, al of niet gezinnen,
kinderen en zelfs inmiddels opa of oma (onvoorstelbaar maar
waar!) en ze zijn nu zelf al een heel eind gevorderd op het
maatschappelijke en beroepsmatige pad en mogelijk zelfs met
hun eigen ups en downs waardoor je levenservaring en
levenswijsheid opdoet. En nu kom ik met een niet realistische -
nee, sterker nog - met een hele gekke opmerking (en ik vind het
niet erg om een beetje voor gek uitgemaakt te worden, want een
beetje gek — doe eens iets meer dan het gewone zei Jezus al
oftewel probeer eens een grens bij jezelf te doorbreken, het staat
in Mathels 5: 47): een beetje gek moet je in het leven en geloof
durven te zijn om medemens te kunnen worden.

Lieve catechisanten van toen, loop eens dat magnifieke
Nicolaaskerkje binnen, ga daar eens rustig zitten (alleen... of wie
weet met enkele van jullie vriendenkring of vertrouwelingen),
beschouw in alle rust en in een bijzondere sfeer je eigen leven
eens en kijk en ervaar eens wat die ruimte en die stilte daar met
je doet!

Daar hoef je (als volwassene) niet meer bang te zijn, tenzij je de
stilte met jezelf niet aankunt en als het ware een schim voor
jezelf blijft.

Maar juist op dat punt begint een nieuwe en actuele catechese
hetgeen heel wat aan heilzaamheid op kan leveren. Wees zuinig
op jezelf ... en wees zuinig op jullie kerkgebouw als een juweel
middenin jullie samenleving!

Catechese aan de hand van lesstof op de basisschool, persoonlijke
en geestelijke ontmoetingen met pubers en als laatste in dit
verband een catecheseavond die helemaal uit de bocht vloog.

Ds. DvD
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Diaconie € 31,25
Kerkbeheer € 18,80
Diaconie € 35,25
Kerkbeheer € 52,10
Geen dienst in Wesepe

Diaconie € 49,60
Kerkbeheer €57,71

AGENDA
12.30 u Samen eten Wapen van Wesepe

09.30 u Collegiaal Overleg KS

19.00 u deadline kopij kerkblad

09.00 u Oud papieractie erf fam. Niemeijer
19.30 u Kerkrentmeesters vergadering De Beukenoot

Protestantse Gemeenten

i

Vier handen op één piano

De Vrienden van de Nicolaaskerk \S;EIIEH}]IENNG
presenteren op zondag 5 oktober a.s. NICOLAASKERK
weer een prachtig concert, deze keer WIHE

vooral voor de liefhebbers van

pianomuziek. Voor u speelt het

Pianoduo Marianne & Maureen in het kader van hun 10-jarig
jubileum als duo. Zij spelen onder andere Schuberts
indrukwekkende Fantasie in f klein, vol lyriek en dramatiek, en
Ravels sprookjesachtige Ma mére I'Oye, dat perfect zal klinken in
de Nicolaaskerk. Samen met andere verrassende stukken laten zij
hun kleur, gevoel en muzikaliteit volop horen.
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Marianne Hansen (2003) en Maureen van IJzerloo (2003)
musiceren al samen sinds jonge leeftijd. Zij ontdekten quatre-
mains onder leiding van Stéphane De May en zetten hun
artistieke groei voort aan het conservatorium te Rotterdam onder
leiding van Nino Gvetadze. Daarnaast volgen ze als solist en duo
regelmatig masterclasses bij Wibi Soerjadi. Tijdens het concert
nemen Marianne en Maureen het publiek mee op een muzikale
reis, waar de tijd even lijkt stil te staan. Het spel van Marianne en
Maureen wordt gekenmerkt door een zeer subtiele en verzorgde
aanslag, maar tevens bevat hun spel veel kracht en expressiviteit.
Dankzij hun aandacht voor elk detail en hun toewijding aan de
muziek, weet dit duo het publiek keer op keer te verrassen.

Wibi Soerjadi, van wie ze met enige regelmaat advies krijgen,
schreef over hen:

‘De jonge pianisten Marianne en Maureen vormen een uitmuntend
piano duo met buitengewone kwaliteiten in samenspel en
muzikale expressie’.

Het concert in de Nicolaaskerk begint om 12.00 uur, inloop vanaf
11.30 uur. De toegang is vrij, u kunt uw waardering laten blijken
in een collecte aan de uitgang.

Leesvoorstelling van Ragas op zondagmiddag 9! november
2025, aanvang 15.00, in de Dorpskerk in Olst

Na het daverende succes van de
voorstelling ‘In Gods naam’, op
televisie met ‘Bijbelen met Sterren’ bij
de EO en zijn bestseller Jezus,
waarom? gaat Bas Ragas het land
weer in. Als voorbereiding op zijn
theatertournee in 2026 komt hij met
een gloednieuw, toegankelijk
initiatief: de muzikale leesvoorstelling
‘Wees niet bang’.

WEES Bas vertelt de mooiste Bijbelverhalen,
zingt en stelt vragen.

NIET BANG E ‘Is het waar dat: ‘Wees niet bang’
‘ ‘ 365x voorkomt in de Bijbel?’

EEN MUZIKALE LEESVOORSTELLING ‘Kon Jezus over water lopen?’

WERENETBANG AL

! De eerder afgesproken datum van 16/11 kon helaas niet doorgaan nu dus 9/11.
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En ‘Waarom is de Bijbel een toverboek?’

Hij komt letterlijk en figuurlijk dicht bij het publiek, gewapend
met de Bijbel, een piano en een flinke dosis positief tegengif. Of
je nou een beginner bent, een doorgewinterde gelovige, of
gewoon iemand die ‘eens wil kijken waar die ophef allemaal over
gaat’ — deze avond is voor jou.

Bereid je voor op een middag vol Bijbelse verhalen, herkenning,
humor en een vleugje ongemak.

Wacht niet en boek je plek!

Koffie en thee staan na afloop klaar in de Bastiaan.

Verder zal Bas Ragas zijn boek “Waarom Jezus” verkopen en
signeren.

Opgave is pas definitief bij overmaking van € 10 voor 1 november
2025 op NL19 RABO 0373 7093 82, Protestantse Gemeente Olst,
onder vermelding van je naam + het woord “Ragas 9 november”.
Bij vragen, neem gerust contact: Blandine Taal, 06-30292520,
mussettaal@kpnmail.nl

Klein Salland wandeling

Op vrijdag 14 november gaan we weer wandelen, dit keer vanuit
Wesepe. We verzamelen om 08.30 uur bij de Beukenoot naast de
kerk. Na de koffie vertrekken we voor een mooie wandeling met
halverwege nog een koffiestop op een mooie historische plaats.
De route is ongeveer 11-12 km lang en we passen het tempo
zodanig aan dat iedereen er aan mee kan doen. Wel even
aanmelden bij gerrit.visscher.heeten@gmail.com. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Met veel plezier denken we terug aan de voorjaarswandeling van
april j.I. Klazien Tuten had namens PKN Raalte een mooie route
uitgezet, die voor deze keer startte bij boerderij De Aarnink in
Heeten. Er was een mooie opkomst van 18 personen en die
genoten van het mooie voorjaarszonnetje en natuurlijk van de
prachtige omgeving. Voldaan besloten we rond het middaguur om
elkaar in november weer te ontmoeten bij de volgende wandeling
in Wesepe.
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Projectkoor PKN Olst op eerste kerstdag 2025!

Wat is er mooier dan zingen met Kerst?

Dit jaar kunnen we samen ons hart ophalen aan mooie bekende
en minder bekende Kerstliederen in een projectkoor o.l.v. Carien
Duursema! Zij is heel enthousiast om weer een projectkoor te
leiden in onze mooie Dorpskerk in kerstsfeer!

Carien Duursema is al jaren een bevlogen dirigente van diverse
koren en wij zijn blij dat zij ons in een aantal repetities in
november en december klaar gaat stomen voor de dienst van
donderdagochtend 25 december.

Het thema wordt nog bekendgemaakt. Deze Kerstdienst wordt in
principe geleid door ds. Henriétte Schaap, sinds kort predikant in
Olst.

Iedereen is welkom, met of zonder ervaring, want in een koor
krijgt iedereen zijn stem! Er hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
Dat is ook wat wij zoeken: vreugdevol elkaar ontmoeten en met
geinspireerde liederen zingen misschien het echte Kerstgevoel
ervaren: Christus is geboren en brengt Zijn vrede op aarde.

De eerste repetitie is op woensdagavond 12 november van 19.00
tot 21.00 uur. Inloop met koffie en thee om 19.00 uur in de
Bastiaan voor de eerste ontmoeting. Daarna repeteren we op de
woensdagavonden tot aan Kerst v.a. 19.30 uur.

Je kunt je opgeven bij: Blandine Taal, via de mail
mussettaal@kpnmail.nl of met een bericht of belletje naar 06-
30292520
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Vooraankondiging Warme Jassenactie

Ook dit jaar gaan we weer meedoen
met de wellicht al bekende Warme
Jassenactie van de PCI van de
Lebuinusparochie.

In Olst, Wijhe en Deventer wordt,
voor het derde jaar, deze actie
georganiseerd door vrijwilligers van de
Caritas, de Diaconieén en in Olst ook 'Bij
de Buuren’.

Hebt u winterjassen voor jong en oud en/of mutsen, sjaals en
handschoenen die u niet meer gebruikt en die schoon en heel
zijn, bewaar ze dan even voor de mannen, vrouwen en vooral
ook voor kinderen, die we de komende winter niet in de kou
willen laten staan.

De uitgifte zal plaatsvinden in de maand november.

Volg de nadere berichtgeving voor locaties, inlever- en
uitgiftetijden, o.a. in Huis-aan-Huis/Reklamix, de kerkbladen en
op de website van Caritas H. Lebuinus.

Wilt u ons hierbij als vrijwilliger/ster helpen? (Ook mannen zijn
van harte welkom). U kunt zich daarvoor per mail aanmelden:
voor Wijhe bij noaberhuuswijhe@gmail.com

voor Olst bij helmakrooshof@hotmail.com

Zij zullen dan z.s.m. contact met u/jou opnemen.

Bij voorbaat dank!

Voorbereidingsgroepen Warme Jassenactie 2025 Wijhe en Olst
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datum
5 okt
12 okt
19 okt
26 okt
2 hov

datum
5 okt
12 okt
19 okt
26 okt
2 nov

datum
5 okt
12 okt
19 okt
26 okt
2 hov

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte
tijd

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Olst
tijd
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Wijhe

tijd
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

voorganger

ds. H.E.J. De Graaf, Klarenbeek

ds. R. Slaar

ds. M. Veenstra-Oving, Heerenveen
ds. R. Slaar

Klein Sallanddienst

voorganger

ds. H. van Boggelen

ds. H. Nekeman

ds. J. Eldering - Schenkel
dr. M. de Vries - Schot

Klein Sallanddienst in Raalte

voorganger

pastor Josyanne Luten, Zuidwolde
ds. Job Stein

ds. Job Stein

ds. Job Stein

Klein Sallanddienst in Raalte
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

KERKELIJK WERKER Mark Schippers

KERKENRAAD

KERK
De BEUKENOOT
Sleutel :

KOSTER

ORGANIST

BEGRAFENISSEN/
BEGRAAFPLAATS

FINANCIEN

LEDEN-
REGISTRATIE

KINDEROPPAS
HULPDIENST
WESEPE

WEBSITE:

tel 06 20450796

Voorzitter: H.J. Jansen,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
hjansen3511@gmail.com

Scriba: Harry de Wit

Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

tel 06 12180541

tel 06 83232078

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255
tel 06 50213256
tel. 531277

06 22541865

Dhr. A. Nijland(reserveren)
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10

vacant
taken worden waargenomen door Dick Stegeman en
Jo Jansen

Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

tel. 06 28690154

Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.
IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44

Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek

Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel 06 23340539
Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24

Algemeen: NL25 RABO 0373 7324 57
kerkbeheerwesepe@gmail.com

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe
RABO bank: NL31 RABO 0377735442
SKG bank: NL59 RABO 0373739702
diaconiewesepe@gmail.com

tel. 531686

Dhr. E. Hoogeboom
eefhoogeboom@gmail.com

tel 06 21593651

via G. Visscher tel 06 20753695

Ans Krijt 06-24728227 anskrijt@hotmail.com of
Gerrit Visscher 06-20753695
gerrit.visscher.heeten@gmail.com

http://wesepe.protestantsekerk.net

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)
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